
PAASVUUR 
 
LIED  
door het koor melodie ZJ 438 – strofe 3,4,5 
 
WELKOM  
 
VERRIJZENIS 
Ik zoek U  In de stilte, lente 2011 
 
Ik zoek U, Heer,  
maar waar ik zoek, bent U niet meer.  
Ik zie alleen leegte rondom mij.  
Waar bent U heen? 
 
Wees niet bang, 
fluistert U zacht, zoek niet te lang. 
U bent dichterbij, Heer, dan ik kon dromen. 
 
Daag dan op in mij.  
In een graf kunt U niet wonen. 
 
Het verhaal van Licht en vuur 
 
DOORBRAAK VAN HET LICHT  
naar Genesis 1-2 Herman Van Veen  
 
LIED   
bv Rutter: look at the world-vertaling 
Kijk naar de wereld, alle dingen om ons heen, 
Kijk naar de wereld in verwondering  
over iedere dag. 
Kijk naar de wereld, zoveel vreugdevolle  
en verbazingwekkende dingen, 
Zoveel wonderen langs onze weg. 
 
Alle roem aan U, o Heer,  
voor heel de schepping. 
Geef ons dankbare harten  
zodat we mogen zien 
Alle gaven die we delen  
en iedere zegening, 
Alle dingen komen van U. 
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Kijk naar de aarde,  
die vruchten en bloemen voortbrengt, 
Kijk naar de lucht, de zonneschijn en de regen. 
Kijk naar de heuvels, de bomen en de bergen, 
Het dal, de stromende rivier,  
het veld en de vlakte. 
 
Denk aan de lente,  
denk aan de warmte van de zomer, 
Voortbrengend de oogst  
vóór de kou van de winter. 
Alles groeit, alles heeft zijn bestemde tijd, 
Tot het wordt verzameld in de Vaders schuur. 
 
Iedere goede gave,  
alles wat we nodig hebben en koesteren, 
Komt van de Heer, als een teken van Zijn liefde. 
Wij zijn Zijn handen,  
rentmeesters van al Zijn overvloed 
 
Van Hem is de aarde  
en van Hem is de hemelen daarboven. 
Alle dingen komen van U! 
 
REDDING DOOR HET WATER     Exodus 
Mensen worden niet geroepen  
om slaaf te zijn van iets of iemand. 
Maar wel om te leven als vrije mensen,  
die zorgen voor elkaar  
op de tocht van hun leven. 
 
LIED  Schubert: Osterlied 
Überwunden hat der Herr den Tod!  
Des Menschen Sohn und Gott Ist auferstanden!  
Ein Sieger auferstanden! Halleluja! 
 
De Heer heeft de dood overwonnen!  
De Mensenzoon en God zijn opgestaan!  
Een overwinnaar opgestaan! Hallelujah! 
 
EVANGELIE     naar Ida Guetens   
Leven is sterker dan de dood. 
Het is een thema dat in de Bijbel  
steeds weer de bovenhand krijgt. 
Maar vooral: mag het ook herkenbaar zijn  
voor ons eigen leven. 
 
Hoe donker het leven ook was ...  
het licht brak langzaam door  
en gaf kleur aan alle dagen  
die erop volgden tot op vandaag.  
Luisteren we naar wat de vrouwen  
de eerste keer aan het graf beleven. 
 
 
 



 
BEWIERONKING VAN DE PAASKAARS 
 
VOORBEDEN 
Pasen kan ik moeilijk vieren in het enkelvoud. 
Liever doe ik het in het meervoud: 
danken en smeken. 
Uit naam van. 
 
Voor vele weggerolde stenen 
en voor vele nog te spellen namen. 
Voor vele mensen die bij hun diepste naam 
worden erkend en voor de velen 
die nog nooit hun diepste wezen  
hebben geproefd. 
 
Voor de vele kinderen 
die met helderheid in het leven staan 
en voor de velen die veroordeeld zijn 
tot weinig kwaliteit van leven. 
 
Voor de velen die werden gewekt  
tot vrede van binnen 
en voor de velen die zoeken  
naar een eerste oase in hun doffe stad. 
 
Dat het klaaglied dat te lang heeft geduurd 
open mag klinken in alleluja. 
En dat velen dat lied mogen leren 
van de velen die te lang hebben gezongen. 
 
Dat het Pasen mag worden voor velen: 
stenen weggerold, namen lief gespeld. 
 
Zalig Pasen. 
 
LEVEND WATER 
Ook het water mag zijn verhaal doen.  
Het water kan ons overspoelen en bedreigen,  
het kan ons verfrissen en schoonwassen,  
het kan onze dorst lessen.  
We hoorden het verhaal over Gods volk  
dat door het water gered werd.  
Het water van het begin van de schepping  
is ook het water dat de bevrijding brengt. 



Allen:  
Wij vragen U, God onze Vader,  
bron van alle leven,  
laat dit water een bron van leven zijn.  
Maak alle mensen die hiermee gedoopt  
en gezegend worden 
fris en krachtig als dit water, vruchtbaar,  
sprankelend en helder als water  
maar kan zijn.  Amen. 
 
DOOPBELOFTEN  
Gelooft gij in God die de wereld heeft bestemd 
voor het geluk van de mensen  
en die ons uitnodigt om deel te hebben  
aan zijn liefde?  
Ja, wij geloven in de Vader!   
 
Gelooft gij in Jezus Christus,  
die aan de liefde van God  
gestalte heeft gegeven; 
die zich heeft ingezet om mensen te bevrijden  
en daarin zo ver ging  
dat Hij daarvoor zijn leven heeft gegeven?  
Ja, wij geloven in de Zoon!   
 
Gelooft gij dat zijn Geest nog steeds mensen 
blijft bezielen en oproepen  
om de weg van de liefde te gaan?  
Ja, wij geloven in de Geest!   
 
Gelooft gij in de gemeenschap van mensen  
die in zijn voetsporen treden  
en die hun daden richten  
naar wat Hij heeft voorgeleefd  
en zo samen kerk vormen?  
Ja, wij geloven in de Kerk!   
 
Beloof je te proberen zo goed  
als Jezus te leven?  
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.  
 
Beloof je te leven als kinderen van het licht, 
in vrede goedheid en trouw?  
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.  
 
Beloof je God lief te hebben met hart en ziel  
en uw naaste als uzelf?  
Ja, daar wil ik mijn best voor doen.  
 
Die God van leven, licht en liefde wil  
ieder van ons zegenen met doopwater,  
zoals wij eens werden gedoopt  
of misschien in de toekomst gedoopt worden.  
Dit water, zijn zegen, geeft ons kracht en moed 
om naar zijn liefde te leven. 
 
ZEGENING MET DOOPWATER 
 



OFFERANDE   
Ondertussen zingt het koor: 
'Laudate Dominum - Ps. 117' 
van Sebastiaan  
van Steenberge 
Uw financiële bijdrage  
helpt ons om vieringen zoals 
vandaag zo goed mogelijk te verzorgen:  
bloemen, muziek en zang, misblaadjes, …  
Van harte dank ervoor!  
 
AAN TAFEL 
Gebed over de gaven   
God van opstanding en leven,  
aan deze tafel vieren wij  
om niet te vergeten wat Hij voor ons betekent,  
vandaag, en alle dagen, tot in eeuwigheid. 
Amen.  
 
Gebed bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren  
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Gezegend zijt Gij, God,  
en heilig is Uw naam op aarde  
en alle tijden die Gij geeft van zaaien en oogsten 
van sterven en van vruchtbaarheid,  
van dag en nacht, zullen U zegenen. 
Jaren van goedheid en dagen van vreugde  
vieren het werk van Uw handen,  
al wat ademt en beweegt, de levenden  
en de doden, 
zullen U zegenen want overal zijt Gij te vinden. 
Uw naam en glorie vervult hemel en aarde!  

Zend Uw levendmakende Geest in ons midden,  
opdat we hier het leven ontvangen van Hem,  
Uw Zoon;  
die bij het laatste avondmaal het brood  
gebroken heeft en ons vraagt dit teken  
telkens te stellen om aan Hem te denken  
en ook het brood te breken  
en te delen met elkaar 
(…). 
 
 



Blijft dit doen om mij te gedenken, zei Hij nog. 
Heel de aarde jubelt  
en juicht voor de verrezen Heer,  
alleluia, alleluia!   
 
In deze viering voelen we ons verbonden  
met Jezus Christus die brood brak  
voor een nieuwe wereld.  
 
Met dit Brood hebben velen zich gevoed  
om sterk te staan in het leven,  
om krachtig te zijn en ferm,  
bestand tegen storm en ontij,  
om te delen in de kracht van Jezus' verrijzenis  
Heel de aarde jubelt  
en juicht voor de verrezen Heer,  
alleluia, alleluial  
 
Beziel ons met de geest van Jezus  
opdat wij leven voor elkaar,  
vrede zoeken, gerechtigheid beoefenen,  
trouw en waarachtig zijn,  
elkaars lasten dragen en dagelijks delen  
het brood en al wat nodig is. 
Gezegend zijt Gij, God, in Jezus' naam bij ons, 
tot heil en welzijn van allen.   
Heel de aarde jubelt  
en juicht voor de verrezen Heer,  
alleluia, alleluia!   
 
We noemen ook de namen van hen die voor 
ons persoonlijk onvergetelijk zijn: 
onze eigen getuigen en profeten,  
onze eigen allerliefste doden (...) 
en de velen die zijn omgekomen  
door oorlog of geweld. 
We denken aan wie ziek zijn  
en alle lieve levenden om ons heen. 
Zo willen wij hier dit Paasfeest vieren 
niet als een vroom feest,  
niet enkel als het vieren van de lente, 
maar als een geweldig dóórbreken  
van Jouw levenskrachtige liefde,  
tegen elke dood in! 
Heel de aarde jubelt  
en juicht voor de verrezen Heer,  
alleluia, alleluia!   
 
Dan zullen uw woorden sterker klinken  
dan ooit: 
“Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde  
als in de hemel”. 
Verbonden met de mensen in Oeganda  
en in alle kwetsbare landen bidden we:  
 
Onze Vader 



Paasvrede  

 

COMMUNIE  
ondertussen zingt het koor:  
Rutter, All things bright and beautiful 
 

OM IN STILTE TE LEZEN 

SLOTGEBED  
God van licht en leven,  
U kunt het niet laten om dichtbij te zijn,  
in elk lijden, waar ter wereld ook.  
Het begon op die Goede Vrijdag,  
toen Jezus in zijn kruisdood het lijden  
van iedereen op zich heeft genomen.  
Uit chaos en leegte van het graf,  
roept Gij uw Zoon te voorschijn,  
tot opstanding en vreugde  
Dit is de hoogdag van ons geloof.  
 
Niet alleen met Pasen,  
maar telkens weer ontvangen wij  
uw levenskracht om medescheppers  
te worden van een nieuwe wereld  
waar liefde de haat overwint  
waar licht de duisternis verjaagt,  
waar geloof alle zorgen overwint,  
waar hoop en nieuw leven doorbreekt. 
Amen. 
 
SLOTLIED  
J.F. Händel 
 
ZEGEN 

Geen winter zonder lentezon  
geen nacht zonder dageraad  

Goede Vrijdag blijft niet duren  
geen steen te groot om weg te rollen  
wanhoop heeft niet het laatste woord. 

 
Als mensen opstaan  
het licht niet vrezen  

kiemkracht niet verstikken  
woorden spreken  

opstandig en teder geloven  
dat leven sterker is dan dood   

 
Dan gebeurt Pasen weer heel dichtbij. 

Het kaarsje mag je meenemen naar huis.  
En ook het tekstboekje: bezorg het aan je 

thuisgebonden zieke buur of familielid. 
 

Iedereen is welkom op de receptie  
achteraan in de kerk   



 
 


